Turfvaren

GERRIT VAN EYKEN (1884) UIT ZWARTSLUIS

Met turf van Zwartsluis naar Woerden.

Hier in Zwartsluis hebben bij de helling de oude schippershuis-
jes nog gestaan tot begin 1972. Toen kwam de slopershamer en dat
is wel een beetje stom want eigenlijk is een schippershuisje bij een
helling 66k een soort monument.

Kijk, vroeger ging dat zo: er kwam een schipper hellingen naar
de dwarshelling en zolang zijn schip dan hoog en droog op zijn zij
ging, trok het huishoudinkje het schippershuisje in. Nou, huis-
houdinkje; je had ze bij bosjes van acht kinderen. Maar de schippe-
rij van eertijds wist zich te redden met een heel klein beetje ruimte.
Schippers die aan boord werden geboren, leerden dat.

Ik was twaalf toen ik aan boord stapte. Dat is dan effe anders dan
het geboren en getogen zijn aan boord, al moet gezegd worden dat
vader en grootvader ook schippers waren in hart en nieren. Maar ze
hadden moeder aan de wal.

Grootvader Gerrit was van 23 december 1807, dat was in de tijd
dat Napoleon nog druk bezig was in Rusland. Maar in de buurt van
Zwartsluis was het gewoon een zaak van leven met het water.

Opa Gerrit heeft bijna z'n hele leven gevaren op een hektjalk.

Je weet hoe dat gaat: eerst heet zo'n skute Oude Gerrit en later
Jonge Gerrit. Tenminste, als er weer een Gerrit wordt geboren. En
vader werd knecht bij zijn vader en ik werd knecht bij mijn vader.
Als zodanig ben ik persoonlijk alleen gebleven vanwege het feit dat
ik nogal lang bij vader aan boord bleef en je moet rekenen dat je
nooit helemaal ‘groot’ wordt bij een vader die als goede schipper
naast je aan boord blijft. En dan mis je de boot.

Maar goed, die hektjalk was er nog in 1884, tachtig jaar oud. Die



skute was zo'n plompe, trage zeiler. Ze mat 72 oude tonnen, wat
neerkomt op 87 ton.

Daar ging je dan: nogal hoog in de kont vanwege de staatsie,
maar evenzogoed had je bovendeks geen roef. De woning zat hele-
maal benedendeks. Dus op geen stukken na stahoogte. En omdat
de zaak van hout was, moest je fiks breeuwen en pekken, vooral
toen de skiite ouder werd. Trouwens, als je met oud touw breeuwde
en je verstond je vak, dan hield je de zaak wel droog.

In bepaald opzicht was de vuurpot van de Oude Gerrit het origi-
neelste stuk gerei aan boord, want een vuurpot in 't schip geeft de
schipper zogezeid een apart cachet. Ik bedoel, je gaat een pietsie
ruiken naar rook van turf en hout, je wordt in zekere zin zéIf een
beetje gerookt. En dat dringt tot diep in je lijf. Tot aan je lever. Nou
is gerookt-zijn duurzaam, dat wel.

Toch was in die dagen zelfs dan de doorsneeschipper schoon op
lijf en bullen. Er waren natuurlijk vlooien in de turf. Maar vlooien
in de turf, dat is in zekere zin net volk vergeleken bij luizen.

De schippers wachtten zich voor luizen; daar schaamde men
zich voor. Kijk, luizen horen bij vuil, een vlo, die kun je téch niet de
baas.

Goed, ik ben van 1884 en stapte voorjaar 1897 aan boord. Dat was
de tijd dat er soms zeer veel verwaaide schippers in Zwartsluis la-
gen. Tk heb als jongen wel eens zestig schepen tegelijk geteld. Ze
wachtten dan op een kansje de Zuiderzee over te steken.

Vader en ik, wij waren turfvaarders. We kochten de turf uit de
Hoogeveense pramen, die volgeladen uit de Drentse veenderijen
naar Zwartsluis kwamen aanzetten. Je betaalde zo'n 8o gulden voor
een kleine praam vol turf en we konden in de tjalk twee pramen vol
meenemen. Zo gingen we — keer op keer — met turf naar de pan-
nenfabriek in Woerden.

Het is niet zo dat we een journaal bijhielden van alles wat we
steeds meemaakten tussen Zwartsluis en Woerden. Want als je wat
beleefde, had je geen tijd het op te schrijven en als je niets beleefde
had je ook niets te schrijven.

Maar ik zie het nog gebeuren: het woei op een dag hard en nie-
mand van de grote vioot in Zwartsluis durfde de reis naar buiten te
wagen. Toch zijn er altijd van die drukke schippers geweest, van die



durvers. Nou, die gingen dan toch maar. En als dat goed ging, volg-
de de rest schoorvoetend. Dan was het een machtig gezicht hier op
het Zwarte Water.

Die keer was het een dikke zuidwester. Dus, het zuidwesterrak
van 't Zwarte Water laveren. Dan begonnen die tjalken en pramen
te hellen; je zou zeggen, die hele bovenlading turf zeil je zo van dek.
Maar dat viel mee, want dat stuwen van een hoge deklast turf was
zo groots vakwerk. Loegen, noem je dat. Als de zaak goed geloegd
was, hield de ene laag turf de andere vast. Je kreeg een zogenaamde
koplaag en een scheerlaag — om en om — en daarmee kon je de
strijd aanbinden tegen de woeste elementen.

Die dag met de dikke zuidwester zie ik me nog met die hoge dek-
last van wal steken. Voorbij Genemuiden en de Ketting kreeg je het
Noordwesterrak. Door het Zwolsche Diep kon je halfwinds vlot op-
schieten. En dat was wel goed ook, want je kon geladen niet tegen
de vloed laveren. Vervolgens bruisten we dan met een hele vloot on-
der zeil de Zuiderzee op.

Schokland was voor ons als Zwartsluizers een soort station, een
eventuele vluchthaven. Het was maar goed dat het eilandje er lag.
Anders zou de Zuiderzee nog méér hebben genomen. Ik heb daar
een sprekend voorbeeld van.

Het moet al 1914 zijn geweest, vlak voor de Eerste Wereldoorlog,
en wij kwamen op weg naar Amsterdam al v66r Schokland slecht
weer tegen. Zodoende gingen we op de rede ten anker. Wachten
maar. En wat gebeurde er? We lagen drie weken later nog te wach-
ten. Want het weer bleef bar slecht. Nou, dan had je natuurlijk bul-
len en proviand genoeg aan boord: drie roggebroden — van die
zesponders — bruine bonen, spek en gezouten vlees. Vader zou
nooit eieren meenemen. Maar natuurlijk wel een paar vaten water,
want die had je zo voor 't opscheppen. We dronken bijvoorbeeld z6
water uit het Meppeler Diep; dat was geen punt.

Later heb ik nég wel eens dankbaar gebruik gemaakt van de Schok-
landse opperwal. Dat was in 1924. Ik voer met Piet Kaper als knecht
en we begonnen juist met een lading turf de oversteek naar Am-
sterdam.

Met Schokland nog voor de boeg werd de wind zomaar een stuk
breder. Nu was het zo, dat wij eigenlijk nog nooit een echte zware



afstraffer hadden beleefd en zodoende zeg ik tegen Piet: ‘Laat ons
maar mooi doorgaan en een flinke rif steken.” En we lieten Schok-
land liggen.

Tot mijn verbazing kwamen we enkele turfvaarders tegen, die als
de donder terugvoeren. Ze hadden zeker al gezien dat de zaak uit de
hand zou lopen. Wel, en toen kwam die slechte lucht. Het was in-
eens allemaal wind en water.

We hobbelden op een gegeven moment maar raar over die Zui-
derzee. Daar zwabberden we heen en weer met zo'n deklast mooie
droge turf. Plotseling ging ons roeibootje eronder. Het polsdikke
touw hield de zaak nog vast. Er was voor ons geen weg meer terug;
zwaaien was levensgevaarlijk. We gingen met een verzette deklast
turf voor twee ankers. Daar lagen we dan verwaaid. Beiden wilden
we weer zo gauw mogelijk weg.

Twee dagen later was het zondag en het weer was net zo'n beetje
bevaarbaar. Wat doe je dan? Wegwezen! Zo kwamen we die zondag-
avond laat bij de Oranjesluizen aan. De volgende dag telegrafeerde
ik naar huis, dat we Amsterdam in leven en welzijn hadden ge-
haald. Nou, dat telegram bleek ook wel nodig, want in Zwartsluis
wisten ze al niet beter dan dat we gebleven waren.

De tijd van de zeilvaart was vol onzekerheden, vooral op de Zui-
derzee.

Enfin, wij waren al blij in Amsterdam te zijn. Maar dan ben je
nog niet onderzeil in Woerden. Neem nu dat gescharrel door de
stad.

Je kwam met een schip vol turf de Houthaven in en belandde dan
in de Westerkeersluis. Dan kreeg je de spoorbrug van de Haarlem-
merpoort en de Kostverlorenvaart. Bij de Overtoom ging je schut-
ten. Nu klinkt dit allemaal wel vrij eenvoudig, maar stel eens dat je
op reis door Amsterdam een flinke zuidwester trof. Dan stonden
bij de spoorbruggen de sjouwermannen al klaar om te jagen. Dus
trekken maar. We hadden de jaaglijn in de top van de mast, dan
konden de sjouwermannen bij de bruggen doortrekken. De lijn
wipten ze dan mooi over de openstaande brug. Dat bespaarde ons
altijd veel zorgen. Het was onbegonnen werk de mast te strijken
voor al die bruggen, al moest dat later wel voor die spoorbrug. Bij
strijken moest je eerst van achteren naar voren een hellend mast-
spoor in de deklast turf maken om de zaak te laten zakken.



Laat ik bij een reis door Amsterdam eens een noordoostenwind
nemen. Dan had je niet alleen vanaf Zwartsluis, maar ook door het
ouwe Mokum de wind mee. Het moet ongeveer 1899 zijn geweest,
toen ik bij het korte stukje Jacob Catskade moest helpen de zeilen
erbij te zetten. Er stond die dag een stevige noord-noordooster en
de Amsterdamse stuurlui-aan-de-wal stonden wel even te kijken.
Vanaf die plek stoven we met de wind in de zeilen de stad uit. Dan
ging het in de stad onder zeil gewoon ruig. Dan had je gewoon maz-
zel.

Zo zijn we op een goede dag ook eens om vier uur ’s morgens bij
de Haarlemmerpoort onder zeil gegaan. Met een oost-noordooster.
En ’s avonds om tien uur lagen we in Woerden voor de pannenfa-
briek. Dat konden we natuurlijk maken doordat je eerst tot ’s-Mole-
naarsbrug kon zeilen en daarna de Oude Rijn nog net over stuur-
boord kon pakken vanwege de paar streken die de wind gunstiger
was geworden.

Zo af en toe lig ik nog aan die reizen te denken. Dan vaar ik in ge-
dachten en sta aan het helmhout, ik zie en ik ruik de turf die mooi
vierkant voor me opgeloegd ligt. Nou, en dan komt de wind van-
achteren. Dan moet het zeil weer over, omdat het rak naar stuur-
boord uitloopt, dan moet het weer terug. Op zulke momenten kan
ik gewoon niet meer begrijpen hoe ik dat zware werk allemaal heb
kunnen doen.

Ik voer in het begin nog zonder lieren; je moest zelf aan de zeil-
vallen hangen te beulen. Maar goed, je had zo'n moment immers
voor de wind. En dat was tienmaal beter dan die vele keren dat we
een wester of zuidwester troffen vanaf Amsterdam. Dat kostte
méér geld en méér tijd. Hoe vaak moesten we niet een sleep aan-
maken bij de Overtoom, omdat we de wind tegen zouden krijgen.

Daar had je een zekere mijnheer Van Putten rondlopen, die de
schippers tijdens zuidwestenwind ’s ochtends al om vijf uur wak-
ker ramde.

Van Putten was sleepagent van Pannevis.

‘Ben je wakker, schipper? Je mot je sleepgeld betalen.’

Dus wij eruit en met drie rijksdaalders naar de sluis, want we
moesten het sleepgeld daar vooruit betalen.

Als je nu weet dat mijn knecht vier gulden in de week kreeg, dan



was zo'n slepie nog niet zo goedkoop. Wel, en wanneer je dan
’s ochtends om vijf uur in de broek schoot, mocht je blij wezen dat
je een uur later werd getrokken. Want dat aanmaken van zo'n sleep
draaide nogal eens uit op hele scénes.

Er is daar bij de Overtoom gevloekt om het leven. Wat was name-
lijk het geval? Ieder had z'n eigen draad. Helemaal verkeerd sys-
teem natuurlijk. Haakte bij het straktrekken jouw draad achter
mijn zwaard of roer, dan was het zwaar hommeles. En natuurlijk
had je schippers aan de sleep zitten die de bullen slecht in orde had-
den. Dan brak zo'n waardeloos end en dreef die schipper plus alles
wat aan hem vastzat weg.

Later hebben ze bij Pannevis er één draad van gemaakt, en wie
dan de achterste was, moest er maar weer het eerst af.

Zo sleepten de Pannevisboten ons mooi voor drie knaken de
Braassemer en het Paddegat over, maar je had dan ook mooi een
laag roet op dek liggen van die rookpluimen, want die stoomboten
mogen dan zogezeid romantisch zijn, in feite konden het vieze
krengen wezen.

Ik wil nu niet direct zeggen van vervuilers, want evenzogoed kon je
op hetzelfde moment een zuipje nemen uit de Braassemer. Dat water
was z6 schoon, dat je de drinkwatertonnen er graag ging vullen.

Vanaf Amsterdam was het met de stoombootsleep zo'n tien, elf
uur scharrelen naar de Gouwesluis voorbij Alphen. En daar konden
we de westen- of zuidwestenwind wel weer met het zeil de baas.
Maar goed ook, want Woerden lag nog altijd 17 kilometer verderop.

De Oude Rijn werd naar Woerden toe hoe langer hoe smaller en
je kon dat stuk altijd maar beter goed wakker zijn. Vanaf de Nieu-
werbrug kwamen we dan aan bij de pannenfabriek.

Het is me vaak overkomen dat ik vanaf de Zuiderzee weinig slaap
had gehad. Kwam je dan s avonds laat in Woerden voor de wal, dan
stonden daar nog de turfmannen klaar om te lossen. Wij weer mee-
helpen. Want dat hoorde zo. Je had dan vrouwen die korven vol
gooiden. Daarna kwamen de dragers die de korf met een zeel op de
rug bonden en het vrachtje de fabriek binnensjouwden. In die fa-
briek zat ik dan de turf te loegen. Je zweette jezelf bijna weg, door-
dat dit vlak bij de gloeiendhete ketel moest gebeuren.

Als het karwei gefikst was, stond je al gauw bezweet en wel aan
het helmhout te verrekken. Maar ziek worden was er niet bij en dit



moet toch te danken zijn geweest aan het roodbaaien hemd. In dat
ondergoed zat zogenaamd meekrap en dat gloeit als het ware de
rimmetiek eruit.

Er was bij de fabriek nég een reden waarom je niet kon uitpuf-
fen: de handel. Want uiteindelijk maakte je zo'n reis om een paar
centen aan de turf'te verdienen. Nu hing je wel van de marktprijs af,
maar er is met turf veel gematst.

Vo66r de Eerste Wereldoorlog had je aan de fabriek in Woerden
een grote ton. Daar gingen zo'n 37 turven in. Een fabrieksbaas
schudde wat met dat ding en de zaak was zogezeid geteld. Soms
schudde de schipper zelf ook wel eens even. Nu is de ene turf de an-
dere turf niet en er zit verschil tussen schudden en schudden. Als je
begrijpt wat ik bedoel.

Na de oorlog ging het per kubieke meter. Dus, het ruim was al ge-
meten in de veenderij. Alleen de meetlat moest nog even over de
bovenlast.

Achteraf zeg ik: er zat meer muziek in het turftellen dan in het
meten. Vooral wanneer ze per stuk worden verkocht. Je had
90.000 kleine turven op een go-tons schip — kleine wel te verstaan.

De bakkers kochten ze vaak per stuk. Daar komt, denk ik, ook de
uitdrukking ‘dat is voor de bakker’ van. Dat is volgens mij een
schippersuitdrukking.

Het is fout te denken dat de schipper rijk werd van turfvaren. Ik
kocht later de turfin 't veen. Daar vind je dan een vaste veenboer.

Er zat tussen het Drentse veen en de Woerdense pannenfabriek
wel een fikse brutowinst, maar wat ging er allemaal niet af. De eer-
ste kosten kwamen al in alle vroegte bij het laden. Je had om een
uur of drie al pakweg vier vrouwen die de kruiwagens laadden. En
twee, drie kruiers. Soms ook tien kruiers, wanneer de turf een eind
vanaf het schip in het veen lag.

Kijk, en die mensen moesten van de schipper viermaal daags een
dikke bel koffie hebben en ook viermaal daags een beste borrel. Nu
waren die veenarbeiders en hun vrouwen wel een beste borrel
waard, want er waren betere bazen dan veenbazen te bedenken van-
wege, laat ik zeggen, de uitbuiting. In Hollandscheveld bijvoor-
beeld liet men hele families zestien uur werken voor een slecht stuk
Amerikaans spek.



Dus, als je daar dan als schipper je schip vol turf wilt hebben, dan
wil je het middagmaaltje voor die arme donders ook nog wel warm
maken.

Nu vraag ik me trouwens wel af, wat er allemaal van die verhalen
van vroeger overblijft. Je kunt het tegenwoordig toch niet meer ge-
loven. Neem nou die watervervuiling waar ze het steeds maar over
hebben. In mijn tijd dronken we bijvoorbeeld uit het Zwarte Water
en poepten zomaar overboord op de Braassemer, en op de terugweg
dronken we uit de Braassemer en poepten we nog net even op het
Zwarte Water, voordat thuis in Zwartsluis de drukte van het schut-
ten begon. En dat kan nu allebei niet meer. Vanwege het fatsoen en
de zogenaamde vervuiling.
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